Landgoed Beek & Daal

Het laag gelegen Slangenbosje was ooit onderdeel van een prachtig landgoed:
Beek en Daal geheten. Dat kun je nu nog zien. Bij het buitenhuis hoorde een
romantische Engelse tuin met slingerpaadjes en waterpartijen.

Ook was er een koepel gebouwd. Die stond op een heuvel aan de noordkant
van het gebied, bij de Noorderweg. Vanuit die koepel moet je een fraai uitzicht
gehad hebben op de omgeving en op de Naald aan de Stadhouderslaan.

Die weg tussen Soest en Baarn heette vroeger Nieuwe Steeg.

Het landgoed heeft veel verschillende eigenaren gehad. Een van de eerste
eigenaren was Willem Smits, molenaar van korenmolen De Windhond, die in
1737 gebouwd werd op de hoek van de Molenstraat en de Molenweg. Een
molenaar was een belangrijk man in het dorp. Kennelijk zat hij er warmpjes bij.

In een koopakte uit 1824 werd mooi omschreven hoe het er toen uit zag: “Een
kapitale en alleraangenaamst gelegen, welgesitueerde hofstede genaamd Beek
en Daal met deszelfs weldoortimmerde heerenhuizinge, koetshuis, koe- en
paardenstallinge, bergschuren enzovoorts, lanen met hoog opgaande boomen,
Engelsch plantsoen, vruchtrijke boomgaard, bloem- en moestuinen.

Als je dat zo leest, ga je beseffen dat het wel een heel mooi stukje Soest was. Er
kwamen zelfs eigenaren van buiten ons dorp. Opvallend is dat het centraal
gelegen bos niet alleen als een plezierbos werd gebuikt. De elzen en essen die
er groeiden werden gebruikt als hakhout, dat diende om er water
beschoeiingen van te maken. Het centraal gelegen bos is al meer dan 300 jaar
oud!



